
Wandeling te Lier “Lierke Plezierke” 

Wanneer:   Zondag 17 november 2024  

Samenkomst:  Samenkomst vanaf 13.00u 
   Vertrek wandeling om 13.30 stipt 

Adres:   Nazareth dreef 103 – 2500 Lier 

   Brasserie ’t Oud Lier 
   We komen samen op de parking.  
   Gelieve bij aankomst u aan te melden bij het bestuur. 
 
Accommodatie: Er is een mogelijkheid iets te drinken en een toiletstop te maken voor 
   we starten met de wandeling 

 
Lier ligt aan de samenvloeiing van de Grote Nete en de Kleine Nete. 
Dat Lier aan de samenvloeiing ligt, is geen toeval. Volgens de middeleeuwse ontstaansgeschiedenis 
van steden, blijkt dat vele nederzettingen ontstaan zijn bij waterknooppunten. Een van de eerste 
vermeldingen (870) van Lier was Ledi, waterweg, een verwijzing naar de gunstige geografische 
ligging aan de twee Neten. 
 
Zin in een gezellige wandeling met je Tibetaanse Terriër(s) en andere viervoerter(s)?  
Sluit je dan aan bij de Belgische Tibetaanse Terriër Club op zondag 17 november voor een 
ontspannen dijkwandeling in het mooie Lier! 
 
De wandeling van ongeveer 5 km start om 13:30 uur en voert ons langs de schilderachtige dijken 
van Lier. Het wordt een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen met onze 
viervoeters te genieten van de rustige omgeving. 
Iedereen is welkom, dus vergeet je goede humeur, comfortabele schoenen en je viervoeter niet.  
Tot dan! 
 
BTTC-leden gratis 
Niet-leden  4,00 p/p en 8,00 euro per gezin 
De honden blijven aan de leiband en het gebruik van poepzakjes is verplicht. 
De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
 
 
  
 


